
 

 

 

🌿 Lezing 🌿 

 
Kruidengeneeskunde, psychosomatiek en de kracht van de natuur 
 
Ben je benieuwd naar de verborgen taal van planten en kruiden? Wil je ontdekken hoe de 
natuur een reflectie kan zijn van je innerlijke wereld en hoe kruiden je kunnen helpen bij 
lichamelijke én emotionele klachten? 
Kom dan naar deze inspirerende lezing over de oude wijsheid van kruidengeneeskunde en 
de verbinding tussen lichaam, geest en natuur. 
 
Wat kun je verwachten? 
Tijdens deze lezing nemen we je mee in de oude kennis van kruidengeneeskunde.  
We bespreken wat kruidengeneeskunde is en hoe het werkt, ontdekken de signatuur van 
planten en kruiden wat deze vertellen over hun geneeskracht. 
 
We gaan dieper in op kruidengeneeskunde en psychosomatiek. Wat is psychosomatiek 
eigenlijk? Hoe uiten psychosomatische problemen zich in jouw lichaam? We delen 
praktische voorbeelden van klachten en laten zien hoe kruiden hierbij kunnen 
ondersteunen. 
 
Ook ontdek je de verbinding tussen kruidengeneeskunde en je persoonlijkheid.  
Welk kruid past bij welk type mens? Wat spiegelt de natuur over jou, je persoonlijkheid, je 
klachten en je psychosomatiek? 
Ten slotte bespreken we de weg terug naar je eigen natuur. Hoe kom je weer in verbinding 
met jezelf? Hoe kunnen kruiden je helpen om weer in balans te komen? 
 
Na de lezing 
Wil je verder met deze kennis? Er zijn verschillende mogelijkheden: 
 

• Voor meer verbinding met jezelf zijn er de 6 meditatieavonden 
• Voor verdieping in jezelf, je kernwaarden, je eigen natuur en persoonlijke groei is er 

de 2-daagse retraite Inner Shift 
• En voor grondige kennis over kruidenleer en kruidengeneeskunde zijn er de  

6-daagse basiscursus kruidengeneeskunde en de 5-daagse basiscursus 
kruidenbereidingen 

Wanneer: 22 januari 2026  | 19.30 - 21.30  |   inloop vanaf 19.15 
Locatie Tuin van Gaia   |  Molenlaan 67  |  2675 CC Honselersdijk 

Tarief: € 15 inclusief samenstellen van je eigen kruidenthee 
 


